
Dag mevrouw Hegeman,

Het lijkt alweer even geleden dat ik op Sprengeloo in 
Apeldoorn de mavo Zorg & Welzijn deed. Met een drive-in 
diploma-uitreiking afgelopen zomer, omdat het door 
corona niet anders kon. Dat was uitstappen, diploma 
in ontvangst nemen, instappen en weer weg! Ik schrijf 
u deze brief omdat ik het leuk vind u te laten weten hoe 
het met me gaat. We hadden altijd een goede klik. Ik 
vond het heel fijn om lekker met u te kletsen en dingen te 
bespreken. U zat net als ik op judo. Dat doe ik nog steeds. 
Ik ben vijfde op de Nederlandse kampioenschappen 
geworden. Nu doe ik wat minder wedstrijden dan eerder, 
maar ik wil zeker nog de zwarte band halen. 

Ik wist op school al dat ik niet verder wilde met Zorg 
& Welzijn. Ik zocht iets met fijne techniek. Ik heb een 
keer een sensor van een apparaat van mijn moeder 
opengemaakt en vond die fijne techniek heel interessant. 
Op een scholenmarkt kwam ik bij een klein kraampje 
van Vakschool Schoonhoven. Nu zit ik op die school 
en vind het nóg leuker dan ik dacht. Ik heb vakken 
als verspanende techniek en vaktekenen, waar je 
bijvoorbeeld een origineel idee mag bedenken voor een 
horloge. Bij grootwerk werk je met grote klokken, zoals 
je oma die vroeger had. Bij kleinwerk ben je met horloges 
bezig.

Vakschool Schoonhoven is de enige opleiding voor 
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horlogemaker in Nederland. Normaal gesproken ga je elke 
dag naar school. Vorige periode had ik vier dagen in de 
week les op school, nu drie. Ik reis dan vijf uur per dag, met 
de trein en de bus. Op school krijgen we de praktijklessen, 
om en om met een groepje van negen studenten tegelijk. 
De avo-vakken doe je online, thuis. Van de 18 studenten in 
de horlogeklas ben ik met 16 jaar de jongste. Er zijn er een 
paar van boven de 20. Dat is wel grappig.

Met deze opleiding kun je ook voor ziekenhuizen medische 
apparatuur of bijvoorbeeld gehoorapparaten gaan maken. 
Ik wil het liefst horlogemaker worden, uiteindelijk mijn eigen 
horloges ontwerpen en maken. Het lijkt me heel gaaf om 
m’n eigen winkeltje te beginnen. Hierna wil ik ook nog de 
opleiding edelsmid doen. Ik heb mijn eigen ringen gemaakt. 
Goud- en zilversmid kun je ook bij Schoonhoven leren. 

Op het vmbo vond ik alles leuk om te doen. Maar hier wil ik 
echt mijn carrière van maken. Het is leuk om in een klas te 
zitten waar iedereen heeft gekozen voor iets specialistisch. 
Iedereen zit er hetzelfde in. Op de middelbare heb je 
veel meer leraren. Dat maakt het onderwijs wat minder 
persoonlijk. Nu kun je praten met elke docent en is het echt 
gezellig in de klas. De docenten weten heel goed waar ze 
het over hebben. Ook mijn mentor en leraar Nederlands 
Arie bijvoorbeeld. Hij weet niet zoveel van horloges, maar 
hij heeft er wel wat mee. 

Veel groetjes van Renske  

- Mail aan haar oude vmbo-school -



Hoe is het nu met Renske?

Hallo Renske,

Wat supergaaf om van je te horen! Ik voel me vereerd dat je een brief aan mij schrijft.  

Ik vind het fijn om te lezen dat je een opleiding hebt gevonden die helemaal bij je past en dat jij je plek hebt 
gevonden. Op Sprengeloo hebben we elkaar goed leren kennen. Zoals je al aangaf hadden wij echt een klik met 
elkaar. Jouw openheid, eerlijkheid en wilskracht tijdens de onze gesprekken heb ik altijd als bijzonder ervaren. 
Deze eigenschappen zie ik terug in je brief. Als jij iets wilt bereiken, dan lukt jou dat zeker.  

Ik wens je heel veel succes in de toekomst en ik hoop dat je nog een keertje van je laat horen. 

Groetjes, 
Mevrouw Hegeman 
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Renske zit nog op de opleiding. In haar stage liep ze er 
tegenaan dat het nog niet helemaal werkte zoals gepland. 
Daarom heeft ze besloten: “Ik doe nog een jaartje over. Ik 
merk dat ik nog veel te leren heb en daarvoor heb ik nog 
een jaar school nodig. Ik ben blij dat dat kan. Dat geeft me 
meer rust en minder stress. Met dat jaartje extra leren gaat 
het goed komen!”   
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